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In zijn hart geborgen 
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Als ik je naam 

in het zand 
had geschreven 

hadden de golven hem 
na korte tijd 

uitgewist 
 

Als ik je naam 
in een boom 
had gegrift 

was de schors 
met de tijd 

vergaan 
 

Als ik je naam 
in marmer 
had gekapt 

was de steen 
na veel tijd 
gebroken 

 
Maar ik heb je naam 

in mijn hart 
geborgen en 

daar wordt hij 
voor de eeuwigheid 

goed bewaard 
 

Valeer Deschacht 
 

In het programma ‘Floortje Blijft Hier’ zag ik een kunstenaar die                     
gewapend met een hark mooie, sierlijke patronen maakte op het                   
strand. Met een drone was het resultaat goed te zien. De herhaling                       
van de figuren, de strakke lijnen… schitterend! Sommige wandelaars                 
bleven even staan en zagen een deel van het geheel. Anderen liepen                       
ongemerkt dwars over het kunstwerk heen. Op de achtergrond de                   
zee. Het was vloed, langzaam maar zeker kwam het water dichterbij.                     
Opeens was daar die eerste golf die over de sierlijke lijnen heen                       
spoelde. Het water trok zich terug, een deel van het patroon was                       
weggevaagd. Zo ging het door, steeds een stukje verder. 
De kunstenaar vergeleek de vergankelijkheid van zijn kunstwerk met                 
het leven. We zijn als mens tot veel in staat. We bouwen aan onze                           
carrière en investeren in ons gezin. We zoeken naar zekerheid en                     
houvast, maar we weten ook dat we stukje bij beetje inleveren en dat                         
soms één enkele golf ons leven op zijn kop zet. Dat zekerheden ons                         
zomaar uit onze handen geslagen kunnen worden.  

Corona is ook zo’n golf. Wat doet de ‘golf van corona’ met onze gezondheid? (NB: Goed om ons                                   
te realiseren dat er meer is dat ons bedreigt dan corona én dat er veel is om blij mee te zijn.) Wat                                           
doet de ‘golf van corona’ met onze kerk? Het is een zorg die ik breed hoor: komen de mensen                                     
weer terug in de kerk? Lukt het ons de band met de jongeren vast te houden? Verderop in de                                     
nieuwsbrief bespreek ik het boekje ‘Als het leven kantelt’ van een aantal collega’s en mijzelf.                             
Classispredikant Trinette Verhoeven schrijft treffend over de kerk in het licht van het Kind van                             
Bethlehem. De kwetsbaarheid van de kerk is geen pech of toeval, die kwetsbaarheid is gegeven                             
met haar oorsprong. Ik citeer: “Kerst bemoedigt ons en daagt ons uit om van de gebaande                               
paden af te wijken en het in een stal te zoeken. Aarzelend gaan we op weg, zoekend en tastend.                                     
De Geest maakt ons tot nieuwe mensen, kinderen van God. Dat is mooi. Maar dat is ook                                 
spannend. We voelen wel aan dat we voor nieuwe opgaven komen te staan, in ons persoonlijk                               



‘Als het leven kantelt’ - Doe mee met het geloofsgesprek over de coronacrisis 
 

 
 
Wat heeft de belijdenis ‘Wij geloven in één God’ ons te zeggen tijdens de coronacrisis? Waar kan je                                   
God herkennen bij de indringende ervaringen die al maandenlang het maatschappelijke en                       
kerkelijke leven ontwrichten? Enkele classispredikanten hebben een boekje gemaakt met de titel                       
‘Als het leven kantelt - Psalmen in coronatijd’. Vanuit het vertrouwen in God de Geest, de Zoon en                                   
de Vader komen ervaringswoorden aan de orde die door de coronacrisis worden opgeroepen:                         
klagen, bevrijden, wijsheid, zingen etc. 
De classispredikanten bieden ook zes digitale ontmoetingen aan waarop de auteurs in gesprek                         
gaan met kerkenraadsleden, predikanten, pastores en andere geïnteresseerden. Ze willen daarmee                     
het geloofsgesprek over de coronacrisis stimuleren. Tijdens de bijeenkomsten volgen er praktische                       
suggesties om het geloofsgesprek in eigen kerkelijke kring voort te zetten. De middagen hebben                           
een reflexief karakter. We filosoferen en theologiseren over het thema 'Ons spreken over God en de                               
coronacrisis'. In de avond staat de meditatie vanuit de Psalmen meer centraal. De bijeenkomsten                           
vinden plaats op: 18, 19 en 20 januari, steeds om 14.00 en 20.00 uur. De bijeenkomsten duren                                 
ongeveer anderhalf uur.  
Wie wil, kan meedoen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel moet men zich vooraf opgeven. Wie                                 
zich nu al wil opgeven kan dat doen via deze link. Deelnemers krijgen enkele dagen voor de                                 
bijeenkomst een link toegezonden waarop ze kunnen klikken. Het boekje ‘Als het leven kantelt’ is                             
gratis te downloaden via de website van ​Classis Veluwe of de ​Protestantse Kerk​. We stellen het                               
ook op prijs als u het boekje op de website van uw gemeente plaatst. 
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leven en ook in de kerk. Hoe zal de kerk eruit zien? Moeten wij al het oude vertrouwde afleggen?                                     
God zelf heeft het aangedurfd opnieuw te beginnen in Christus. Het is een waagstuk geweest en                               
dat is het nog steeds. Wat zouden wij dan aarzelen? Op God mogen wij vertrouwen.” 
 
Het water spoelt het kunstwerk in het zand weg. Mensen treden het - bewust of onbewust - met                                   
voeten. Het Kind van Bethlehem is kwetsbaar en klein. Hij wordt herkend én door velen over het                                 
hoofd gezien. Maar zijn naam is niet in het zand geschreven. Deze naam - Jezus Christus -                                 
mogen wij met ons meedragen in ons leven van alledag, omdat Hij onze ​naam geborgen heeft in                                 
zijn hart. Voor eeuwig. Immanuel, God met ons. 
 

https://forms.gle/RTKK8Bgn2SfypaBP9
http://www.pknclassisveluwe.nl/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/classispredikanten-organiseren-geloofsgesprek-over-coronacrisis/


Sessies met predikanten en kerkelijk werkers 
 
In november heb ik drie online sessies gehouden met                 
voorgangers uit onze classis. Het waren goede en heel                 
verschillende gesprekken. We spraken over de           
beginperiode van de coronacrisis, waarin voorgangers           
en kerkenraden snel moesten schakelen. Dat was             
zwaar, maar gaf velen ook energie. Nu het langer duurt                   
raakt de energie soms wat op. Een paar thema’s die                   
aan de orde zijn gekomen wil ik delen: 

○ Het bereik van de erediensten is groter geworden. Mensen die (bijna) nooit in de kerk kwamen,                               
volgen de live stream. 

○ De coronacrisis legt beslag op ons, het lukt niet altijd rust en tijd te vinden voor persoonlijke                                 
spiritualiteit.  

○ Er is meer focus gekomen, er wordt geïnvesteerd in zaken die tot de kern van het gemeente-zijn                                 
horen: eredienst, omzien naar elkaar (pastoraal en diaconaal). 

○ De crisis heeft in een aantal gevallen geleid tot meer samenwerking tussen collega’s uit                           
verschillende gemeenten.  

○ Meerdere keren werd onderstreept dat de samenwerking in het moderamen of een corona                         
werkgroep goed verloopt, er is sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. 

○ Hoe ga je om met online vieringen? Stream je gewoon een dienst of vraagt het format om een                                   
andere invulling? Zeker nu er in veel gemeenten weer 30 mensen aanwezig zijn is het wat                               
minder duidelijk tot wie je je richt, de mensen in de kerk of de mensen thuis. 

○ De anderhalvemeter-samenleving en de beperking van de toegestane groepsgrootte heeft grote                     
impact op mensen en voorgangers (beperkte mogelijkheden van bezoek in het ziekenhuis of                         
verpleeghuis, rouw- en trouwdiensten). 

○ Door het grotendeels wegvallen van toevallige tussendoor ontmoetingen mis je informatie over                       
het wel en wee van gemeenteleden. 

○ In sommige gemeenten is er discussie tussen ‘rekkelijken’ en ‘preciezen’ over toepassing van                         
de regels. 

○ Een van de predikanten gaf aan dat hij van mening is dat de kerken te veel aan de leiband van                                       
de overheid lopen en te weinig creativiteit laten zien. 

○ Online vergaderen is niet ideaal, maar soms werkt een online gesprek verrassend goed.  
○ Suggestie: de classis of de landelijke kerk zou vaker een online platform aan kunnen bieden om                               

te spreken over belangrijke thema’s.   
 
 
The Passion 40daagse: een coronaproof paaswake en concert  

 
The Passion 2021 komt naar u toe! In aanloop naar de                     
landelijke Passion op Witte Donderdag organiseert de             
Protestantse Kerk, samen met lokale kerken door het               
hele land, laagdrempelige Passionwakes en intieme           
concerten. Dat is The Passion 40daagse: een unieke               
kans om het verhaal van Pasen te delen in uw dorp, stad                       
of wijk. Doet uw gemeente mee? Op de ​website van de                     
Protestantse Kerk​ vindt u meer informatie. 
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https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/the-passion-40daagse-organiseer-eenvoudig-en-coronaproof-een-paaswake-en-concert-in-uw-gemeente/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/the-passion-40daagse-organiseer-eenvoudig-en-coronaproof-een-paaswake-en-concert-in-uw-gemeente/


Generale Synode: strategisch beleidsplan 
 
Eind januari hoopt de Generale Synode weer te vergaderen. Er staat een belangrijk onderwerp op                             
de agenda: het strategisch beleidskader voor de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.                       
Geïnteresseerden kunnen de stukken binnenkort vinden op de site van de Protestantse Kerk. De                           
vergadering zelf is te volgen via een live stream of later terug te kijken. 
 
Toekomst Religieus Erfgoed - De kerk van alle kanten 

 
De komende maanden presenteert het platform Toekomst Religieus Erfgoed                 
de opbrengsten van de afgelopen twee jaar, onder de naam ‘De Kerk van alle                           
Kanten’, met als hoogtepunt vijf live-uitzendingen op vijf woensdagen. We                   
nodigen u van harte uit kennis te nemen van deze oogst en deel te nemen.                             
Via de site ​https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/ kunt u zich             
aanmelden. U kunt er ook voor kiezen de opnames op een later moment                         
terug te kijken. De vijf thema’s van De Kerk van alle Kanten zijn: 
 

2 december: Kerk in Functie (over het (her)gebruik van kerkgebouwen). 
9 december: Kerk in Beeld (over data en kennis van kerkgebouwen). 
20 januari: De Open Kerk (over toegankelijkheid van kerkgebouwen). 
3 februari: Kerk in Perspectief (over de 139 kerkenvisies die gemeenten opstellen). 
17 februari: Blik op de Toekomst (met onder andere minister Van Engelshoven). 
 
Tijdens de voorlaatste bijeenkomst gaat het over kerkenvisies. Burgerlijke gemeenten kunnen in                       
samenwerking met kerken een kerkenvisie opstellen. Dat bestaat onder andere uit een                       
inventarisatie van de religieuze gebouwen in een plaats. Andere vragen die aan de orde kunnen                             
komen zijn: Wat hebben we elkaar als religieuze gemeenschappen te bieden? Welke kennis kunnen                           
we delen over bv. subsidies en nevenbestemmingen van gebouwen? Hoe worden gebouwen op dit                           
moment ingezet en hoe kijken we naar de bestemming van ons gebouw in de toekomst? Mijn                               
indruk is dat veel burgerlijke gemeenten en kerkelijke gemeenten op de Veluwe hier niet van op de                                 
hoogte zijn. Naar de toekomst toe is het goed om te inventariseren welke gebouwen er zijn en te                                   
investeren in onderlinge contacten. Op de site is meer informatie te vinden. 
 
Coachingstraject Stichting Ruimzicht 

 
Van predikanten wordt verwacht dat zij een keer in de vijf jaar, als onderdeel                           
van de Permanente Educatie, een begeleidingstraject volgen. Het               
coachingstraject van Stichting Ruimzicht is zo’n traject. Het is door de                     
Protestantse Kerk erkend en voor 1,5 punt geaccrediteerd. 
Ruimzicht heeft als doelstelling om predikanten te ondersteunen bij hun ambt.                     
Vanuit die doelstelling is ‘coachen naar bevlogenheid’ ontstaan. De coaching                   
heeft tot doel om predikanten de zin in hun werk te doen (her)vinden.  
Soms loop je als predikant tegen grenzen aan. Het kan gaan om leiderschap en                           
rolopvatting of de juiste balans tussen werk en privé. Of je wordt                       

geconfronteerd met hooggespannen verwachtingen, in jezelf of vanuit de gemeente. Met nog vijf                         
jaar voor de boeg zoek je nieuwe inspiratie of misschien ben je nog maar net begonnen: ‘hoe kóm                                   
ik in mijn bevlogenheid?’. Of denk aan de uitdagingen die de coronapandemie met zich meebrengt. 
Het traject omvat 7 gesprekken van ca 1,5 uur om de 2 á 3 weken. De gesprekken vinden                                   
doorgaans plaats op het werkadres van de coach, maar sinds de coronapandemie is ook ‘coaching                             
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https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/


op afstand’ mogelijk. De coaches met wie Ruimzicht samenwerkt zijn deskundig, ervaren en                         
specifiek voor dit traject opgeleid. Zij zijn, ook vanuit een persoonlijke betrokkenheid, bekend met                           
de kerkelijke setting waarin predikanten functioneren. De predikanten die het coachingstraject                     
hebben gevolgd, waren unaniem positief. 
Predikanten die via Dominass verzekerd zijn (polis 4 of 5), krijgen het traject grotendeels vergoed.                             
Anderen kunnen een beroep doen op fondsen met wie Ruimzicht afspraken heeft gemaakt. Ook                           
kan elke predikant aanspraak maken op een vergoeding van € 600,- vanuit de Protestantse Kerk                             
voor het volgen van een begeleidingstraject. Voor alle informatie zie de ​website van Ruimzicht of                             
neem contact op met ds. F.A.H.A. de Kok, ​fahadekok@ruimzicht.nl​.  
 
Festival Terschelling in 2021 
 
De kerken van Terschelling nodigen mensen uit voor een inspiratiefestival over geloof en kerk van                             
vrijdag 22 oktober tot zondag 24 oktober 2021. Aanvankelijk zou het festival dit jaar plaatsvinden,                             
maar vanwege de coronacrisis is het een jaar uitgesteld. De voorgangers van de kerken op het                               
Waddeneiland hebben een filmpje gemaakt om de uitnodiging te onderstrepen. 
 

De kerken laten de uitnodiging nu al uitgaan, zodat mensen                   
het in hun agenda kunnen zetten. De datum valt midden in                     
de herfstvakantie. Het inspiratiefestival belooft veel variatie             
te bieden qua spiritualiteit en inspiratie; met verdieping en                 
inhoud, creatieve werkvormen en andere vormen van             
geloofsbeleving. ‘Iedereen die het nieuwste wil beleven op               
het gebied van zingeving is hartelijk welkom, aldus ds.                 
Mathilde de Graaff. Zie voor meer informatie ​het filmpje en                   
de ​website​. 

 
 

We danken ieder voor zijn of haar inzet in gemeente, 
classicale vergadering en/of generale synode en wensen 

elkaar gezegende Kerstdagen en een goed nieuwjaar! 
 
Informatie over de classis 
 
Website Classis Veluwe: ​www.pknclassisveluwe.nl​. We wijzen u ook op de Facebookpagina                     
Classis Veluwe - Protestantse Kerk​.  
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U ontvangt deze ‘Ontmoeten op de Veluwe’ omdat u betrokken bent bij de Classicale                           
Vergadering Veluwe. Het is geen nieuwsbrief die volledigheid nastreeft, voor actuele                     
informatie verwijs ik u naar de website van de classis. U bent vrij deze nieuwsbrief verder                               
te sturen en informatie hieruit te gebruiken in uw kerkblad of op uw website.  
Als u aandacht wil voor een activiteit of een impressie wil delen (van bv. een ringactiviteit,                               
een activiteit als kerk in het dorp, een gemeenteactiviteit voor jongeren etc.) die ook van                             
waarde kan zijn voor andere gemeenten, zie ik dat graag tegemoet.  
 
ds. Wilbert van Iperen - ​w.vaniperen@protestantsekerk.nl​ - 06 - 31 99 14 77 

https://www.ruimzicht.nl/predikanten/coaching/
mailto:fahadekok@ruimzicht.nl
https://www.youtube.com/watch?v=w7gq5dKtnpY&feature=emb_logo
https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/
http://www.pknclassisveluwe.nl/
mailto:w.vaniperen@protestantsekerk.nl

